
HVO-lessen tot aan voorjaarsvakantie 

Hoogste tijd voor een impressie van wat de kinderen de afgelopen maanden hebben gedaan in de HVO-

lessen!  

Na de algehele kennismaking hebben de kinderen elkaar ontmoet in een “ontmoetingsdans”, Tekki dum 

geheten. Groep 7/8 mocht hun eigen ontmoetingsdans bedenken.  

Omdat er binnen de lessen veel met elkaar wordt gepraat is er aandacht geschonken 

aan hoe we dat het beste kunnen doen. Daarbij geïnspireerd door Praattoppers, 

spelvormen met betrekking tot redeneren, associëren. Rond dierendag heeft de 

bovenbouw in kleine groepjes gediscussieerd over de stelling: Dieren horen niet 

thuis in een dierentuin. Groep 5/6 heeft een landdier met een waterdier gecombineerd tot een nieuw, 

mogelijk toekomstig dier in een tekening. Fantasie mag!  

De kinderen hebben zich tevens verdiept in de natuur. Beide groepen moesten zich daarbij  verplaatsen 

in onze planeet, Moeder Natuur door een app te sturen  naar ons, mensen…Groep 

7/8 heeft de evolutietheorie ervaren middels het evolutiespel: van amoebe naar 

watertor, naar gorilla en naar de mens. Daarbij werd gebruik gemaakt van de 

taoïstische gedachte dat elk element zijn eigen kracht heeft: steen-papier-schaar. 

Natuurlijk werd er ook aandacht geschonken aan duurzaamheid. Wat kun je zelf, 

op dit moment doen om de planeet Aarde leefbaar te maken/houden? Via 

stellingen konden ze hun bijdrage verwerken in het werkblad: Happy b’Earthday…. 

Groep 5/6 heeft zich in die tijd verdiept in gevoelens en emoties, de 4 B’s. Met speciale aandacht voor 

de dood (voor wie steek jij een kaarsje aan?) en boosheid. Hoe ga je daarmee om? In een 

vertelpantomime kwamen diverse emoties langs. En welke kleur hoort bij welke emotie volgens jou? 

                                 

Groep 7/8 heeft zich verdiept in de familie Muthuku, die in een sloppenwijk woont in Kenia. Dit in het 

kader van de kinderrechten. Op het eerste gezicht lijkt het mee te vallen…… 

Het pepernoten-dobbelspel rond Sinterklaas vinden de kinderen altijd leuk. De buit eerlijk verdelen 

of…..? Naar Kerst toe heeft groep 5/6 zich verdiept in de deugd dankbaarheid. Een dankbaarheidsboekje 

gemaakt om te bewaren! Groep 7/8 heeft zingend mogen ervaren dat de diverse grote geloofsrichtingen 

als het gaat over de feesten van licht veel overeenkomsten hebben!  

In 2019 hebben de kinderen het gehad over wensen. Groep 5/6 heeft nagedacht over geluk. Wat is dat? 

Waar word jij gelukkig van? Welke symbolen kennen we rondom geluk? Met de bovenbouw zijn we 

verder gegaan met de familie Muthuku. En dan blijkt dat het in Nederland toch wel wat beter geregeld 

is!  

Tot zover de update van de lessen. Mooie lessen, met prachtige kinderen! Alvast een fijne 

voorjaarsvakantie! 

 HVO-juf Jacqueline en   


